Trapstraot 24-10-2018.

Een terugblik op carnaval 2017-2018.

Beste leden van CV de Karklingels,

Voor jullie ligt het jaarverslag van het afgelopen carnavalsseizoen van onze carnavalsvereniging.

Een jaar waarin weer het nodige werk is verzet en het nodige is georganiseerd. Met de
jaarvergadering, en daarmee een nieuw seizoen weer in het vooruitzicht is het goed om nog even
kort terug te kijken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin helaas twee Ald Prinsen van de karklingels
zijn overleden, Ton Kessels (Prins in 1983) en Martien Custers (Prins in 1965)...

Dankzij de nieuw opgerichte “Vrienden van de Karklingel” konden we als vereniging kritisch naar het
programma kijken en i.o.m. de Vrienden kijken waar ons programma een extra impuls kon gebruiken.
lets waar we als vereniging best aan moesten (en moeten) wennen, er is een extra potje met
middelen om het programma net dat extra te geven of in elk geval gelijk te houden.

Dit geldt ook zeker voor de jeugdcommissie, die nog meer als “de groten” gewend waren om met
minimale middelen iets neer te zetten. Vanaf deze plaats dan ook een woord van dank aan onze
“vrienden”.

In November waren er de zittingsavonden, wederom prima in elkaar gezet door de commissie Zitting.
Een commissie die er steeds meer achter komt dat artiesten tijdig geboekt moeten worden. Dit is
een van de redenen dat we als vereniging ervoor gekozen hebben om verder vooruit te kijken dan
het komende seizoen en ons programma voor de komende drie jaar vast te leggen. Hierdoor zijn ook
bands en artiesten voor bijvoorbeeld Prinsenbal of Klingelbal op tijd te boeken.

In December is het traditiegetrouw rustig. Waar we merken dat omliggende verenigingen steeds
vaker in deze advent maand gaan zitten met activiteiten vinden wij het niet nodig deze keuze te
maken.

Tijdens de liedjesmiddag, die werd gewonnen door Lizanne en Marcel met het nummer “Ut
beloeéfde land”, werd de Orde van Verdiensten uitgereikt aan de jubilerende Harmonie, SMT. Wat
mij betreft een dik verdiende Orde van verdiensten aan een vereniging die al 100 jaar midden in de
Oostrumse samenleving staat.

Mocht je trouwens wel eens overwogen hebben om mee te doen met de liedjesmiddag maar heb je
nog dat ene klein zetje in de rug nodig... Spreek mij een keer aan en ik zal het zetje wel geven. De
liedjesmiddag is al jaren lang een vertrouwde activiteit binnen het programma maar de
aanmeldingen lopen de laatste paar jaar wat terug. Dus zou je wel mee willen doen maar weet je niet
hoe dit aan te pakken, laat het weten en we helpen je op weg!

Een van de hoogtepunten van het seizoen is dan toch wel het Prinsenbal! De commissie is rond deze
tijd al bezig met de eerste vergaderingen om een mooie act in elkaar te zetten. En ook bij de AAP zijn
de data voor de repetitieavonden al bekend. Dat zorgde ook het afgelopen jaar weer voor een mooie
“afgang” van Ald Prins Kees met het reuze AAP-en Festijn. En kwam Prins Roy na de “Roast van SMT”
als cadeau voor de jubilerende Harmonie tevoorschijn. Roy die samen met Adjudanten Roy en Mark,
Nar Bob, een volle zaal en onze vrienden van Sjloetingstied er nog een mooi feest van wisten te
maken.

Het Jeugdprinsenbal was de week erna ook dit jaar weer op de zondagmiddag in de Oesterham, feest
voor jong en oud. Tijdens de show van “Klingels got talent” bleek wel dat veel mensen op een
podium durven te gaan staan maar dat de jeugdkemissie alleen met het allerbeste genoegen neemt.



En zo kwam Daan als jeugdprins uit het cadeau, samen met Stijn en Daan mocht hij de jeugd
aanvoeren het afgelopen jaar. Wat nieuw was, en wat erg goed is bevallen, is om ook jongens bij de
jeugdraad te halen. De komende jaren gaan we er naar toe werken om jeugdtrio en jeugdraad uit
hetzelfde jaar te laten komen zodat deze groep samen een jaar voorop kan gaan tijdens de carnaval.

Het klingelbal was weer, net als andere jaren, niet heel druk bezocht, maar wel weer heel gezellig!
Ook dit jaar met dank aan de Rokkers! Een avondje met muziek, spelletjes, een kleine quiz (waarbij
de meningen verdeeld waren over de antwoorden...) Al met al blijft het Klingelbal een zorgenkindje
en blijft deze avond aandacht verdienen.

Om de jeugd toch een extra avondje feest te kunnen geven na het wegvallen van het jeugdprinsenbal
in de avond, en om in het programma tijdens de carnaval wat lucht te krijgen hebben we de receptie
van de jeugdprins naar voren gehaald. Deze was op vrijdagavond de week voor de carnaval. Ik denk
een goede keuze! Het was een gezellige receptie met daarna een mooi feest! We hadden een paar
andere jeugdverenigingen op bezoek, met Stef en Tamara een leuke artiest, al met al een leuke extra
activiteit die zo ook in het programma zal blijven staan. Hierbij zullen we, waar mogelijk, de datum
afstemmen in overleg met de andere jeugdverenigingen zodat de jeugd elkaar op kan zoeken en
samen kan vieren.

Ook de receptie van Prins Roy was erg goed bezocht, en ook hier blijkt dat het goed is om deze voor
de carnavalsdagen te houden. Meer verenigingen hebben dan ruimte om te komen feliciteren wat
ook het feest ten goede komt. Al kwam dat dit jaar natuurlijk ook door de muziek van de spontaan
geregelde Bierbeulen uut ut Veule...

Na onze “puntjes op de i” vergadering op Donderdag, (waar ook zeker nog wel puntjes gezet worden)
gaat het dan op vrijdag beginnen op school. De opening bij het Bolwerk wordt elk jaar drukker met
kinderen, ouders en opa’s en oma’s. Zo druk dat we de vlaggen voortaan hijsen op het dorpsplein
vanwege de veiligheid. Gelukkig hebben we in Oostrum nog veel kinderen die carnaval vieren! Om dit
ook zo te houden en vooral om de kinderen ook mee te geven wat carnaval eigenlijk inhoud, waar de
Karklingel vandaag komt, zijn we aan het kijken of we op school een ochtend “carnavalsles” kunnen
gaan geven. Een initiatief dat we mede op kunnen gaan zetten door een bijdrage vanuit de “Vrienden
van de Karklingel”

Vanaf deze vrijdag begint de wagen dan weer te rollen... veel hoogtepunten, bijzondere momenten,
“inkak”-momenten... en een programma dat door iedereen op eigen manier wordt ingevuld. Als
vereniging staan we ervoor om voor Oostrum een mooi programma neer te zetten, mocht je hier
ideeén over hebben laat deze dan gerust horen!

Als bestuur en Raad van EIf houden we zeker van een feestje maar wil ik ook dat we oog hebben voor
de kleine dingen die de carnaval voor een ander bijzonder maakt... Een ziekenbezoek voor de
carnaval, een lach op het gezicht van schoolprins Lars Halferkamps op school in Geijsteren als
Jeugdprins Daan en Prins Roy met gevolg daar binnen komen, een man die in Venray in tranen naar
de optocht zit te kijken en waarvan ik later hoorde dat dit waarschijnlijk de laatste optocht was die
hij kon kijken omdat hij ongeneeslijk ziek was... Carnaval is zo veel meer dan een groot feest!

Rest mij om iedereen te bedanken voor de inzet en aanwezigheid van het afgelopen jaar, in het
bijzonder onze groep fotografen die alles weer vast hebben gelegd!
Vastelaovend same!

Voorzitter Sjoerd



